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Ben ik een vriend van God?
door Arie van der Stoep

Jezus wil vrienden, echte vrienden! Het oude lied zegt: ‘Welk een vriend is onze Jezus!’ Maar kan

Jezus ook tegen mij zeggen: ‘Wat een vriend heb ik in jou’?

Indertijd riep Hij mensen op, Hem te volgen. Grote aantallen omringden Hem dagelijks. Maar er waren

er twaalf die Hij ‘vrienden’ noemde. Daarvoor had Hij twee redenen. Als ik die ken, weet ik of ook ik een

vriend van Jezus ben.

Over de eerste zei Jezus: ‘Jullie zijn het, die steeds bij Mij gebleven zijn in mijn moeilijke momenten, als

ik strijd had.’ (1) Zij betoonden zich echte vrienden. Johannes was later zelfs bij Jezus, toen Hij

gekruisigd werd (2) (zie Echt leven - Voorgaande Onderwerpen, nr. 73). Ik ben dus een vriend van Jezus,

als ik dagelijks met Hem omga en in alle omstandigheden, ook de mijne, dichtbij Hem blijf.

Bereid te sterven

Over de tweede reden, waarom Jezus’ discipelen zijn vrienden waren, zegt Jezus: Jullie zijn mijn

vrienden, als jullie doen, wat Ik jullie gebied. (3) En kennelijk waren ze ook op die manier zijn vrienden,

want Hij noemt hen vervolgens zo. (4)

Jezus wist kennelijk dat Hij erop kon rekenen, dat zij zijn leiding zouden volgen, als zij later de wereld

in zouden trekken. Dat was nodig. Want Hij had een doel. De wereld moest worden gered. En zijn

Koninkrijk moest komen. Om dat doel te verwezenlijken had Hij mensen nodig die van Hem hielden,

Hem zouden volgen en net als Hij bereid waren daarvoor te sterven.

Ook ik ben dus een vriend van Jezus, als Hij op mij kan rekenen, doordat ik Hem gehoorzaam.

Hoger doel?

Zulke vrienden had God al eerder gevonden in bijvoorbeeld Abraham en Mozes. Abraham geloofde

God en gehoorzaamde Hem. Daarom werd het hem toegerekend, als had hij de wereld gered. Daarom

werd hij een vriend van God genoemd. (5)

En Mozes verdroeg liever de smaad van Egypte - veracht te worden omdat hij voor zijn volk opkwam

en daarmee Gods plan diende - dan te genieten van de rijkdommen van Egypte en daar een gezien

man te zijn. (6) Het gevolg: hij moest vluchten, maar kreeg een bijzondere relatie met God. God sprak

met hem van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. (7)

Het kost veel om een vriend van God te zijn. Maar kan ik een hoger doel hebben, is er iets wat meer

waard is dan dat? Trouwens, wat een vriend heb ík in Jezus!

Uit de Bijbel:

(1) Lucas 22:28.

Jullie zijn het, die steeds bij Mij gebleven zijn in mijn verzoekingen (= in mijn moeilijke momenten, als ik

strijd had - AvdS).



(2) Johannes 19:26.

Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar staande, zei Hij tot zijn moeder:

Vrouw, zie, uw zoon.

(3) Johannes 15:14.

Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen, wat Ik jullie gebied.

(4) Johannes 15:15b.

Jullie heb ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, aan jullie heb bekend

gemaakt.

(5) Jakobus 2:23.

... het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid

gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

(6) Hebreeën 11:24-26.

Door het geloof heeft Mozes ... liever met het volk van God kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te

genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, ...

(7) Exodus 33:11a.

En de HEER sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.
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